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Met creativiteit en ondernemerschap bouwen aan een betere wereld: 
op Montessori Lyceum Terra Nova ontdekken de leerlingen hoe ze dat kunnen doen. 
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To  day

5 GEBODEN VOOR DOCENTEN
(bedacht door leerlingen!)

Nu de basisregels voor leerlingen strakker worden 
toegepast, vonden de leerlingen dat er ook 
spelregels voor docenten moesten komen. De 
leerlingenraad haalde info op uit alle klassen en 
organiseerde een succesvol ‘fishbowl-gesprek’ met 
25 leerlingen. Dit was het resultaat:

1   Medewerkers geven het goede voorbeeld.
2   De docenten houden rekening met de opvatting van 

onze leerlingen over ‘wat is een goede les?’
3   Docenten hanteren de lestijden en het rooster.
4   Alle leerlingen worden met evenveel respect 

behandeld door docenten/medewerkers.
5   Straffen doen docenten/medewerkers als andere 

dingen niet werken.
Lees op de achterkant meer over de leerlingenraad.

HET JAARBOEK: 

sweet memories
Een mooie traditie op Terra Nova: iedere eindexamenklas 
maakt een jaarboek, iedere leerling krijgt een exemplaar mee 
naar huis. Eindexamenleerlingen Dilly en Esther (rechts) 
leggen op dit moment de laatste hand aan het jaarboek van 
hun havo-klas. Wat er allemaal in komt? Dilly: “Een woordje 
van onze favoriete docenten, foto’s van buitenschoolse 
activiteiten zoals de survivaldag, leuke anekdotes, klassenfoto’s, 
herinneringen aan bepaalde lessen... Eigenlijk alles wat ons 
doet denken aan onze schooltijd. Ik heb ook een jaarboek van 
mijn mavoklas hier, daar kijk ik nog geregeld in.”

90% 
van de leerlingen volgde de 

 ‘in the house’ examentraining die
 Terra Nova in de voorjaarsvakantie 

organiseerde. Een externe partij zorgde 
ervoor dat onze leerlingen goed 

voorbereid het examen in gingen. 

Op Terra Nova zitten we er 
allemaal warmpjes bij 
Slimme actie op Terra Nova waarbij het mes aan twee, nee aan 
drie kanten snijdt! Hoe dan? Leerlingen verkopen op school 
wollen hemden voor het dubbele van de inkoopprijs, dus 
tel uit je winst: 1. Je leert ondernemen, hoe je iets succesvol 
verkoopt. 2. Als iedereen een wollen hemd draagt, kan de 
verwarming op Terra Nova een graadje lager. 3. Iemand die 
zich geen wollen hemd kan veroorloven, krijgt er een van ons! 
De hemden zijn inmiddels naar de stichting Carabic in het 
Community center Pampuslaan gebracht. Toffe actie toch?

COMING SOON!
Nog even en de canvasdoeken boven de entree 
maken plaats voor ons nieuwe logo: zo (mooi) gaat 
het er straks uitzien!

Bekijk hier het 

filmpje over 
dit project!

Jij maakt het verschil!
Waar staat het nieuwe Montessori Lyceum Terra 
Nova voor? Directeur San van Donselaar vertelt: “Als 
Montessorischool geloven wij dat je leerlingen niet moet 
voorbereiden op de toekomst, maar dat je ze de kennis 
en kunde moet meegeven om de wereld te veranderen. 
Ik denk dat de nieuwe generatie in staat is om de wereld 
beter achter te laten dan ze hem aantrof. Dat is voor mij 
duurzaamheid, dat wordt de focus in ons onderwijs. De 
leerlingen van nu vormen een nieuwe generatie, zij hebben 
heel andere plannen met de wereld dan wij ouderen. Als 
docent moet je dus samen met dat kind ontdekken wat 
hij of zij – hier en nu al – kan bijdragen aan de wereld van 
morgen. Pas dan kunnen we hun pad volgen. Daarbij is 
ondernemerschap belangrijk: als je iets wilt neerzetten in 
plaats van meedraaien, dan zal je initiatief moeten tonen. 
Niet vanuit eigenbelang, maar vanuit de vraag: hoe wil en 
kan ik bijdragen aan het gezamenlijke? Dat maak je los bij 
leerlingen door niet uit te gaan van het hoofd, maar van het 
hart. Als je ze vraagt what breaks your heart?, dan zeggen 
ze: dat er kinderen in Afrika zijn die geen eten hebben. Of 
dat er oorlog gevoerd wordt. Maar ze zijn nog niet in staat 
om te zien wat straks hun rol wordt. Wij moeten ze laten 
zien dat ze later het verschil kunnen maken: grote dingen 
op een kleine manier oplossen. Think global, act local, dat 
willen we ze laten ontdekken.”



Een lamp van… afval!
Roger houdt wel van klussen. En hij 
heeft ideeën. Toen hij de opdracht 
kreeg ‘maak een lamp van afval’, 
begon het dan ook meteen te 
stromen. Roger: “In de kringloop 
kocht ik een mooie, roze slabak, dat 
was de basis. Op straat vond ik naast 
de gft-bak een paar goede stukken 
hout. Die heb ik met schuurpapier 
bewerkt en donker gemaakt. Daarna 
heb ik alles in elkaar gezet en de 
draad bevestigd. Coole lamp toch?”  

Eigen ruimte voor de leerlingenraad
De leerlingenraad – die bestaat uit zestien leerlingen uit alle lagen van de school – heeft sinds kort een eigen onderkomen. Daar vergaderen ze 
over allerlei zaken die de leerlingen aangaan en ze zetten ook zaken op de agenda voor de directie: zoals meer inspraak voor leerlingen, dat pesten 
soms te ver gaat en dat het hoog tijd wordt voor regels voor docenten (zie voorkant). En tussendoor hebben ze de grootste lol met elkaar: ja, dit is 
een goed stel, hoor!

Snoepers worden ondernemer
Mini-cheesecakes, cake pops, Magnums 2.0… Het was voor 
de bezoekers van de Ondernemersmarkt op Terra Nova nog 
moeilijk kiezen bij het kraam van vriendinnen Aya en Inas. 
Aya vertelt: “We vonden het heel leuk om ons eigen bedrijfje 
te starten. We zijn allebei snoepers, dus het lag voor de hand 
dat we daar iets mee gingen doen. Inas: “We hadden een 
maand de tijd, we hebben veel recepten bekeken en daar 
onze eigen draai aan gegeven. Het was heel leuk om samen te 
werken.” Aya tot slot: “We hebben er veel van geleerd: hoe je 
contact maakt met klanten, hoe je je waren aanprijst. Het was 
een succes, bijna alles was uitverkocht. De winst hebben we 
aan een goed doel geschonken.”

Ouders aan het woord
Nieuw op Terra Nova zijn de 
rondetafelgesprekken met 
ouders/verzorgers. Die starten 
met een inloop met broodjes en 
daarna halen we anderhalf uur 
lang perspectieven en adviezen 
van ouders op. Iedereen die 
wil meepraten, is welkom. Met 
de learnings van het tweede 
rondetafelgesprek – met als thema 
communicatie – gaan we leerlingen 
en ouders beter informeren en 
ouders nadrukkelijker bij de 
school betrekken. Een werkgroep 
op Terra Nova geeft op dit 
moment vorm aan het nieuwe 
communicatiebeleid, waarin we 
de gedane suggesties meenemen. 
We zullen iedereen begin volgend 
schooljaar hierover informeren. 

Een achtstegroeper bij de 
presentatie van Terra Nova op de 
Flevoparkschool in Amsterdam Oost.

“Nee, we 
hoeven niet 
naar de 
lesjesmiddag of 
de open dag te 
komen, we 
weten toch al 
dat Terra Nova 
nummer 1 op 
ons lijstje 
staat...”

Slimme spaaractie leidt 
tot duurzaam schoolfonds 
Op Terra Nova hebben we duurzaamheid hoog in het 
vaandel, maar toch bracht een onderzoek van leerlingen 
aan het licht dat we nog kunnen besparen op ons 
energieverbruik. Dat leidde tot een slimme bespaaractie: 
de leerlingen plaatsten folie achter de verwarmingen 
en voilá, een lagere energierekening! De schoolleiding 
zegde vervolgens toe dat ze 10% van de besparing 
zal storten in een duurzaam schoolfonds dat de 
leerlingen beheren. Daarmee zullen – duurzame! 
– projecten op IJburg worden gefinancierd, 
waarover later meer. Wordt vervolgd dus!

Zo kreeg Sabrine een 
hele klas aan het lezen
Dat leerlingen niet willen lezen, dat wilde er niet in bij docent Nederlands 
Sabrine. Maar ze besefte wel dat er een list nodig was om ze zover te krijgen. 
Sabrine: “Het is belangrijk om het lezen van boeken te bevorderen, zeker 
richting het examen. Dus ik ging eens rondkijken naar een boek, een boek met 
een boodschap. Zo ontdekte ik Het verhaal van Johannes uit de Jordaan van Younes 
Finani, een Amsterdammer die ooit op de Top 600 lijst van meest hardnekkige 
criminelen in de stad stond. Dik driehonderd pagina’s en kleine lettertjes, 
maar het was precies wat ik zocht. Younes vertelt alles over zijn criminele 
verleden, over hoe hij schoon schip maakte, in de gevangenis zijn havodiploma 
behaalde en daarna verder ging op het goede pad. Dat leek me een inspirerend 
verhaal voor de leerlingen. Ik besloot ze langzaam nieuwsgierig te maken: eerst 
liet ik ze een podcast horen van Iris Enthoven met Younes, toen kregen ze een 
opdracht over zijn instagram-account: hoeveel dure horloges heeft Younes? 
Zo raakten ze steeds geïnteresseerder in Younes’ verhaal. Uiteindelijk wilde 
iedereen zijn boek gaan lezen en dat zijn we in de les gaan doen. Als klap op de 
vuurpijl zei ik toen een keer: Jongens, Younes staat buiten! De leerlingen hebben 
toen honderduit gevraagd: Zijn al die horloges echt? Heb je dat geld nog? Kortom, het 
was een groot succes. Sommige leerlingen kochten zijn boek zelfs voor thuis, 
om het nóg een keer te lezen.”

I ♥ TN
Vriendinnen Dikra en Oumayra (rechts) hebben het naar hun 
 zin op Terra Nova. Wat maakt het zo’n leuke school? Oumayra:  
“De leerlingen, de mensen. Je hebt hier snel vrienden en iedereen 
is heel sociaal.” Dikra, lachend: “De pauzes! Dan gaan we lekker 
kletsen en iets eten. En verstoppertje spelen buiten.” 

GAST IN 
DE KLAS

OP NAAR 
EEN BETERE 

WERELD!  UNDER 
     CONSTRUCTION…

We werken hard aan de nieuwe website van Terra Nova. Neem  
een kijkje op mlterranova.nl  
(scan de qr-code) en ontdek 
waar we voor staan en wat 

we te bieden hebben.


